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Betty doet de was.
Ze zit in de wasserette.
Haar machine thuis is kapot.

Betty leest de krant.
Er zit ook een man.
Betty kent hem niet.

De man is moe.
Hij slaapt.






-2-

De machine is klaar.
Betty haalt de was eruit.
En doet die in haar tas.

Ze gaat naar buiten.
Ze |loopt langs de man.

Hij wordt niet wakker.

Betty loopt naar huis.
Haar huis is niet ver.

Hé, wat is dat daar?
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Op straat ligt iets.
Betty raapt het op.
Een portemonnee ...

Ze kijkt erin.
Geld, een identiteitskaart ...

Betty kijkt naar de foto.
De man van de wasserette!

Ze kijkt naar links en rechts.
Ze ziet niemand.
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Betty doet de portemonnee in
haar tas.
Ze loopt snel naar huis.

Ze gaat naar binnen.
En pakt de portemonnee uit de
tas.

Ze telt het geld.

Eén, twee, drie, vier ...
Vijf briefjes van vijftig euro!
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