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Welkom

Denk je aan Nederland, dan denk je aan
klompen, tulpen en molens. Tenminste, dat

is waar de meeste buitenlanders aan denken
bij ons land. Maar hoe typisch Nederlands zijn
klompen, tulpen en molens eigenlijk?

Onze tulpen komen oorspronkelijk uit Turkije.
Op straat zie je nooit meer iemand met
klompen. En molens hebben we nog wel,
maar ze worden nauwelijks meer gebruikt.

Is er dan niets meer dat echt bij Nederland
hoort? Ja, zeker wel. Meer dan genoeg zelfs.
Wat dacht je bijvoorbeeld van Koningsdag,
Sinterklaas of de kroket? Ook fietsen is typisch
Nederlands. Buitenlanders weten vaak niet wat
ze zien als ze in een Nederlandse stad komen.
Er zijn meer fietsen dan auto’s op straat, iets wat

In dit boek lees je reacties van negen
nieuwkomers: Sladjana, Neriman, Mayumi,
Mansour, Holdi, Ella, Elena, Araz en Faina.
Hiernaast stellen zij zich voor.

in de meeste landen heel ongewoon is.

En wist je dat alleen in het Nederlands het
woord ‘gezellig’ voorkomt? Een woord dat we
maar al te graag gebruiken. Bij vrienden langs
gaan is gezellig, bij de kachel zitten is gezellig,
en samen een bakkie doen is ook heel gezellig.

In dit boek hebben we allemaal dingen die bij
dit land horen verzameld. Je leest over regen,
Vincent van Gogh, drop, de Elfstedentocht,

het homohuwelijk, stamppot en nog veel
meer. Ook lees je reacties van mensen die net
in Nederland zijn komen wonen. Vinden zij
Koningsdag net zo leuk als Nederlanders? En
hoe vinden zij dat Nederlandse ouders met hun
kinderen omgaan? En zijn Nederlanders wel
écht zo gezellig?



Sladjana
komt uit

Servié en
is 38 jaar.

Neriman
komt uit

Turkije en .I:-_
is49 jaar. & "

Mayumi
komt uit
Japan en
is 52 jaar.

Mansour
komt uit
Irak en is
35 jaar.

Holdi

komt it
Indonesié
enis 35 jaar.

Ella komt
uit Roemenié
enis 30 jaar.

Elena komt
uit Bulgarije
enis 45 jaar.

Araz komt
uit Irak
enis 53 jaar.

Faina komt
uit Rusland
enis 58 jaar.
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Inleiding

Oranje is de kleur van Nederland. Valt er iets te is Amalia. Zij is natuurlijk niet de baas in Orange.
vieren? Dan trekken veel Nederlanders oranje Maar zij draagt wel de titel Prinses van Oranje.
kleren aan, of ze zetten een oranje pruik op. Meer over Oranje lees je in dit hoofdstuk.

Bijvoorbeeld op 27 april, dan is het Koningsdag.

Ook als het Nederlands voetbalelftal speelt,
zie je veel oranje. Zoals oranje slingers en
oranje vlaggen. Maar waar komt die kleur
oranje eigenlijk vandaan?

Dat heeft te maken met het Nederlands
koningshuis. De achternaam van de
koninklijke familie is Van Oranje-Nassau.
De naam Oranje komt van de Franse stad
Orange. Lang geleden was die stad een
apart land. En familieleden van de koning
waren daar de baas. Daarom werden zij
Prinsen van Oranje genoemd.

Het oudste kind van de koning of koningin wordt
nog altijd Prins of Prinses van Oranje genoemd.
Het oudste kind van koning Willem-Alexander




Koningsdag

Op 27 april is alles in oranje in Nederland.
Dan is het Koningsdag. Op deze dag wordt
de verjaardag van de koning gevierd.

Feest

Op Koningsdag zijn door het hele land feesten,
concerten en vrijmarkten. Daar mag je zelf

je spullen verkopen. Gewoon op een kleed,

op de grond. Ook de koninklijke familie zelf
viert feest. Ze bezoeken elk jaar een andere
gemeente. Daar worden ze ontvangen met
spelletjes en voorstellingen. In Nederland wordt
pas Koningsdag gevierd sinds 2014. Want

toen werd Willem-Alexander koning. Daarvoor
vierden we Koninginnedag. En lang daarvoor
Prinsessedag. Hiernaast lees je hoe dat zit.

Prinsessedag

De overgrootmoeder van koning Willem-
Alexander is Wilhelmina. Wilhelmina werd op
31 augustus 1880 geboren. Vanaf dat moment
werd op die dag ‘Prinsessedag’ gevierd.

Deze dag was toen vooral een feest voor
kinderen. Omdat het ook de laatste dag van de
schoolvakantie was. In 1898 werd Wilhelmina
koningin. Vanaf dat moment veranderde de
naam Prinsessedag in Koninginnedag.

Nationale feestdag

Op 30 april 1909 werd Juliana geboren, de
dochter van koningin Wilhelmina. Toen Juliana
koningin werd, werd Koninginnedag gevierd
op 30 april. Want dat was Juliana’s verjaardag.

> In Amsterdam vieren veelthensen

Ka}_lingsdag op-het water.




