Breng me zijn hoofd

‘Ik wil het hoofd van Zod. Breng het me?”’
Mel Zilvermaan snauwt als een mens.
Maarde prins is een elf. Dat zag Pip
Zonnedauw meteen.

Het gezichtvan de elf staat zo boos. Hij lijkt
wel een mens.

Mag Pip dat denken van de prins?
Ofisdatdan onaardig tegen mensen?
Misschien is het wel onaardig tegen allebei.
Maardatis nieterg. Mensen en elfen zijn ook
niet aardig voor hem.

Pip weet hoe anderen hem zien.

Hij is een halfbloed. Half mens, halfelf.
Dus: een vreetzak. Een mafkees.

Een halfbloed telt niet mee.

Om een halfbloed kun je lachen.

Zo denken mensen.

En zo denken elfen ook.

Maar Pip vindtdat niet erg.

Voor zijn werk is het juist handig.

‘Zijn hoofd eraf halen ..., zegt Pip. ‘Hm, dat s
niet eenvoudig.’



Hij wiebelt op de hoge stoel.

Hij kan met zijn laarzen niet goed bij de vloer.
Hij trekt zijn voeten onder zijn billen. Dat zit
wel lekker.

De prins kijkt bezorgd. Zijn stoel isvan dure
zijden stof. En de laarzen van Pip zitten vol
modder.

Jij bent toch huurmoordenaar?’, vraagt hij.
‘Dus dat hoofd is jouw probleem.’

‘Oké dan.’ Pip knikt.

Hij denktaan zijn loon: tweehonderd
goudstukken. Daar kan hij goed van leven.

‘De ene helft wil ik nu,’ zegt Pip. ‘Honderd
goudstukken vooruit. De andere honderd
wanneer ik het hoofd breng.’

Zilvermaan knijpt zijn ogen dicht.

Hij zegt niks.

Pip ziet wat hij denkt: onderweg kan Pip
vermoord worden.

Danis Zilvermaan honderd goudstukken kwijt.
En heeft hij nog geen wraak.

‘Ik dachtiets anders,’ zegt Zilvermaan.
‘le krijgt allesin één keer.

Als je terugkomt met het hoofd van Zod.’



‘Fout gedacht.’ Pip springt van de stoel.

Hij loopt naar de deur.

‘Ik kom er wel uit, hoor,’ zegt hij.

‘NEEY’

Stemmen van elfen klinken altijd heel
bijzonder. Alsof ze zingen.

Maar nu klinkt de stem van Zilvermaan anders.
Als een kat waariemand op trapt.

‘Wacht?

Pip glimlacht. Niemand is brutaal tegen de
prins. Zilvermaan is dit niet gewend.
Zeker niet van een harig ventje als Pip.
‘Goed dan,’ zegt Zilvermaan.

‘le krijgt de helft nu.’

‘Dank u wel,’ zegt Pip vriendelijk.



Dat beloof ik

Pip krijgt een briefje van Zilvermaan.
Daarmee kan hij het goud halen bij de kassier.
Kan hij de elf vertrouwen?

Pip maakt een grapje.

‘Goudstukken worden soms gewone blaadjes.
Alsde zon opkomt...

‘Datis sprookjesgoud,’ zegt Zilvermaan.

‘Dat gebeurt niet met ons goud.

En ook al had ik sprookjesgoud. Ik zou het jou
niet geven. Liegen tegen een moordenaar ...
Ik ben toch niet gek?’

‘Gelukkig.’ Pip stopt het briefje in zijn
geldbuidel.

‘Moet ik verder nog iets weten?’ vraagt Pip.
‘Hoezo?, zegt Zilvermaan.

Bij zijn kaak trilt een zenuw.

‘louw taakis toch duidelijk? Ik wil het hoofd
van Zod. Jij gaat het mij brengen.

Wat wil je nog meer weten?’

‘Nou,’ zegt Pip langzaam, ‘uw zus is verdwenen.
Maar haar lijk is nooit gevonden.

Als zij nog leeft ..., als ze nog in hetkamp is ..

10



‘Ariellais dood,’ zegt Zilvermaan hard.

‘Zijisvermoord door de orken van Zod.

Ik wil wraak. Breng me zijn hoofd!
Beloof het!

Pip knikt.

‘Dat beloof ik,’ zegt hij.
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