Voorde klas

Johan van Caeneghem
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Ik ben nieuw op deze school.
Nieuw in deze stad ook.

We zijn verhuisd.
Want mijn vader heeft ander werk.

Het is even wennen.
Maarikvind het nieterg.
Ik pas me aan.

En hou me gedeisd.



‘Hoi, ik ben Shana’, zegt een meisje
tijdens de pauze.

Ze zit bij mij in de klas.

Daardoor wist ik al hoe ze heette.
‘Ik ben Lars’, zeg ik.

‘Ben je al een beetje gewend?’,
vraagt Shana.

‘la, hoor’, zeg ik.

Danvalt het gesprek stil.
Shana zegt: ‘Fijn. Doei!

En ze loopt weg.










Ik ben niet zo’n prater.
Eerder stil.

Dat was op mijn oude school
ook al zo.

Sommige mensen vinden dat
vreemd. Maar niemand heeft me
ooit uitgelachen of gepest. .

Ik ben vrij groot.
Misschien daarom.



