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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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Hard werken

Maral werkt bij een 
wegrestaurant.
Ze maakt broodjes en bedient 
de klanten.
Ook schoonmaken hoort erbij.

Het is hard werken.
Maral moet vaak vroeg 
beginnen. Of tot laat 
doorwerken. 
Soms werkt ze in het 
weekend.
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Maral houdt van haar werk.
En ze vindt haar collega’s leuk.

Alleen Ed, de baas, doet soms 
vervelend.
Ed heeft het altijd druk.
En doet alles snel.

Hij heeft nooit tijd voor een 
praatje.
En hij lacht nooit.

Dat is niet gezond, denkt 
Maral vaak.
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Rashid

Maral komt uit Iran.
Ze woont samen met haar 
broer, Rashid.
Hun ouders zijn nog in Iran.



9

Rashid werkt in een 
schoonmaakbedrijf.
Ook hij moet hard werken.

Rashid neemt de trein naar 
zijn werk.

Maral heeft een oude brommer.
Soms doet die het niet. Dan 
gaat ze met de fiets.

Maar dan moet ze wel extra 
vroeg opstaan. Want het is 
vijftien kilometer fietsen naar 
haar werk.

Brommer
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Thuis

Het is vrijdag, vijf uur.
Maral mag naar huis.

‘Tot morgen!’, zegt ze tegen 
Helida en Tom, haar collega’s.
‘Tot morgen, Maral!’
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Maral rijdt naar huis op haar 
brommer.
Het is bijna november en al 
koud.

Maral zet de brommer in 
de hal.

Rashids jas hangt aan de 
kapstok.
Is hij al thuis?
Normaal werkt hij laat op 
vrijdag.

Rashid ligt op de bank.
Hij ziet er niet goed uit.

Kapstok
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Koorts

‘Ik voel me niet lekker’, zegt 
Rashid. ‘Ik denk dat ik koorts 
heb.’

Maral voelt aan zijn hoofd.
Het is warm.

‘Heb je pijn?’, vraagt Maral.
‘Mijn armen en benen doen 
pijn’, zegt Rashid.

‘Je moet naar de dokter’, zegt 
Maral.
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‘Ik kan niet naar de dokter’, 
zegt Rashid.
‘Dan moet zij maar hier 
komen’, zegt Maral.

Maral belt de huisarts.
Maar de praktijk is al dicht.
Dan belt ze het nummer van 
de huisartsenpost.




