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Jakob
de dief




Jakob komt de klas binnen.

Het is kwart voor negen. Hij is vroeg.
Vandaag is hij zelfs de eerste.
Datisfijn.

Hij doet hetlichtaanen de gordijnen
open.

Hij gaat zitten. Vooraan, in het
midden van de klas. Daar zit hij altijd,
want datis de beste plaats.

Hij kijkt naar zijn lesboek. Hij
herhaalt de moeilijke woorden.
Elke dag studeert hij. Ook in het
weekend.

Hij studeert graag. Hij wil heel goed
Nederlands leren spreken.

Dan komen de andere cursisten
binnen. En de docent.
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‘Goeiemorgen!, zegt Jakob. ‘Alles
goed?

Vandaag praten ze over werk.

Op de tafel liggen kaartjes. Op elk
kaartje staat eenvraag.

Wat is je beroep? Heb je ervaring?
Werk je de hele week?

ledereen geeft antwoord.

Mehmet is al zes jaar buschauffeur.
Hij vindt zijn werk leuk.

Anavolgt een opleiding. En’s avonds
werkt ze in een restaurant.

Ibrahim is werkloos. Hij zoekt werk.
Endatis moeilijk.

Alleen Jakob praat niet. Hij is stil,
hij luistert.
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‘En jij, Jakob?’ vraagtiemand. ‘Wat
doe jij?’

‘Inmijn land,’ zegt Jakob, ‘was ik een
dief.’

Alle mensen kijken nu naar hem.
Wat zegt hij nu? Een dief? Een diefin
de klas! Dat kan toch niet?

Jakob is zo vriendelijk. En rustig. Hij is
altijd beleefd. Hij helpt altijd andere
mensen. En hijis slim.

Is Jakob een dief?!

‘|a’ zegt Jakob rustig. ‘En ik heb vijf
jaarervaring.’

Het is heel stil in de klas.

Dan begintiemand te lachen. En nog
meer mensen. De hele klas lacht nu.
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