Virginie Gyselinck

MO EN NOOR

Lezen op niveau A1
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Naar de markt

Mo loopt naar de markt.
Hijis alleen.
Hij zoekt brood. Daar is het brood.

Erisveel volk. Hij wacht.

De vrouw van het kraam kijkt.
Ze is mooi en rond.

Mo wordt rood.

De vrouw zegt goeiedag.

Ze lacht en kijkt weg.

Mo vraagt brood.

Hij wijst en hij lacht.

De oude man van het kraam kijkt ook.
Hij is niet blij.

Hij kijkt boos.



Naar huis

Mo gaat naar huis.

Hij loopt op het plein.

Hij denkt aan de vrouw.

Zijn hart kloptvlug.

Hij denkt aan haar stem.

De man is haar vader, denkt hij.

Op de markt is het druk.
De bus brengt hem thuis.

Die nachtslaapt hij slecht.

Hij droomt over haar. Hij ziet haar
lange haar. Haar kleine neus.

Ze is mooi en lief.

In zijn droom zijn ze aan zee.

De zon schijnt. Ze gaan naar het
water. Het is koud.






