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Klaar met werken

Het is laat.

Buitenis het donker. Het regent.
Nooris klaar met werken.

Ze doet de witte ziekenhuis-jas uit.
Ze doet haar eigen jas aan.

De draai-deur draait.

Ze verlaat het ziekenhuis.

Haar man belt.

‘Hoe was je dag?’, vraagt Mo.

‘Mijn dag was goed’, zegt Noor.

‘Twee baby’s zijn geboren:

een meisje, Cato. En een jongen, Tobi.
Een tweeling.’

Noor is even stil. Dan zegt ze:

‘Ik wil ook graag een baby.’

‘Ik ook, schatje’, zegt Mo.



‘Een baby die niet huilt, grapt hij.

Ze lachen.

‘Nog even wachten’, zegt Mo. ‘We zijn
pas getrouwd.’

‘Ik ben moe’, zucht Noor.
‘Kom naar huis’, zegt Mo.
‘Tot straks, schat, zegt ze stil.

Ze staptin de bus.
De busrijdt naar het station.




Op weg naar huis

Noor kijkt uit het raam.

Het waait. Daar houdt ze van.

Ze zieteen jongen metzijn hond.

De hond is groot. Hij heeft lang haar.
Zijn haar waaitin de wind.

De bus komt aan bij het station.
Noor stapt uit.

Op hetstationis het nietdruk.
Ze gaat naar spoor 21.

Ook op het perron is het rustig.

Noor ziet een koppel.

Een oude man en vrouw.

Ze hebben een grote koffer en twee kleine.
Ze waren op vakantie, denkt Noor.



De oude man wacht rustig.
Zijn vrouw loopt heen en weer.
Ze kijkt op haar horloge.
‘Waaris de trein?’, vraagt ze.




