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Marktstraat nummers

In een klein, wit huis ligt een man.
Hij is dood.

Hij ligt op zijn buik.

In een plas bloed.

Hij heeft een wond in zijn rug.

De politie-dokter neemt foto’s.
Ze draagt een wit pak.

Ze zitop haar knieén.

Ze kijkt naar zijn rug.

De wond is diep en smal.

Dood door een mes.

Het mes ging door zijn hart.

De politie-agenten kijken naar
de grond. Ze kijken naar de tafel.
Ze zoeken het wapen.



Maar ze vinden niks.
Geen mes. Niets anders.

De dode man moetin een
zwarte zak. Een lijken-zak.
De rits gaatdicht.

Twee politie-agenten dragen
hem naar buiten.

De dode manis niet zo zwaar.

Erstaat een meneer bij de deur.
Hetis meneer De Vries.

Hij werkt ook bij de politie.

Hij kijkt en luistert.

Hij zegt niets.

Wie is de dode man?, denkt hij.
En wie heeft de man gedood?






Een dag later

Hetis zondag.

Mo en Fahim zitten in het café.
Hetis zomeren hetiswarm.
Er waait een lekker windje.
Een vogel fluit.

Ze zitten onder een parasol.
Heerlijk.

Mo en Fahim drinken thee.
Ata is ook in het café.

Hij is de buurman van Fahim.
Hij komt bij hen zitten.

Ata’s telefoon gaat.

Hetis zijn vader.

Ata staatop.

Hij gaateen beetje verder staan.



‘Nee’ zegt Ata. ‘Ik heb Issa niet gesproken.
Ik weet het niet.

Ata komtterug naar de tafel.

Mo en Fahim praten.

‘Nederlands is moeilijk’, zegt Fahim.
‘Ik moet nog veel leren. Ik drink koffie,
ik heb koffie gedronken.’

‘|a’ zegt Mo. ‘En: ik schrijf een brief,

ik hebeen briefgeschreven.

Pfff moeilijk...

‘Hoe gaat het met Noor?’, vraagt Ata aan Mo.
‘Het gaat goed. We zijn verliefd’ lacht Mo.
‘Ze iseen supervrouw. Ik ben gelukkig.’

Mo gaat naar huis.
Noor is zwanger.
Hij moet haar helpen.



