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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen



Henry maakt huiswerkin zijn kamer.
Beneden klinkt gelach en gepraat.
De buren zijn op bezoek bij Henry’s
ouders. Ze hebben veel plezier.
Henry is 15 jaar. Hij heeft best veel
huiswerk. Maar nu kan hij zich
moeilijk concentreren door het
lawaai beneden. Tussen het gelach
hoort Henry een hoge stem. Dat is
Alfred, zijn broer. Broertje eigenlijk,
wantAlfred is 3 jaarjonger dan hij.

Alfred is het middelpuntvan het
gezelschap, hoort hij.



Henry’s ouders en de buren lachen
om alles wat hij zegt. Henry ergert
zich enorm. Hij klapt zijn boek dicht.
Zo kan hij niet werken.

Hij gaat op bed liggen en kijkt naar
het plafond. Dan wordt er op zijn
deur geklopt. Henry’s vader steekt
zijn hoofd om de deur.

‘De buren zijn er’, zegt hij.

‘Dat hoorde ik al’, zegt Henry.
‘Waarom maken jullie zoveel
lawaai? Ik probeer mijn huiswerk
te maken.’

‘We hebben het leuk’, zegt zijn vader.
‘Kom je er ook bij?’

‘Nee, ik ga vroeg slapen. Ik moet
morgen naar school.’



Henry draait zijn hoofd naar de muur.
Zijn vader kijkt even naar hem.

Dan trekt zijn vader de deur weer
achter zich dicht.

De moedervan Henry en Alfred komt
uit Engeland. Daarom heeft ze haar
zoons Engelse namen gegeven:
Henry en Alfred. Engelser kan het
niet. Hun vadervond het best.
‘Whatis in a name?, zegt hijvaak
als grap.

En dan moet hij hard lachen. Maar
lachen om je eigen grap, dat vindt
Henry niks.

Erzijn ook beroemde Engelse
mensen die Henry en Alfred heten.



Bijvoorbeeld de Engelse prins Henry.
Dieislang en heeft rood haar.

De Nederlandse Henry is ook lang.
En zijn haaris ook een beetje

rood. Maar verder lijkt hij nietop
de Engelse prins. De prins praat
altijd makkelijk met mensen, de
Nederlandse Henry is stil. En zijn
ouders zijn lang niet zo rijk en sjiek
als de Engelse koning en koningin.
Erisook een beroemde Alfred:
Alfred Hitchcock. Dat was een
filmmaker. ledereen vindt de films
van Alfred Hitchcock geweldig en
slim. Misschien dacht hun moeder
aan de filmmaker, toen Alfred werd
geboren.



Maar als Henry naar zijn broer kijkt,
vindt hij hem niet zo geweldig en slim.
‘Alfred is niet zoals andere

kinderen’ zegt zijn moeder altijd.
WantAlfred is autistisch. Zijn
moeder gebruikt dat woord niet
vaak tegen Henry. Maar als Alfred
iets geks doet, kijkt ze Henry altijd
op een speciale manier aan. Een
beetje als een waarschuwing. Alsof
ze wil zeggen: niet over beginnen.
Tegen andere volwassenen gebruikt
zijn moeder dat woord wel.
Bijvoorbeeld als Alfred urenlang
niks zegt.

‘Hij is autistisch’, zegt zijn moeder
dan zacht.



‘Aha’ zeggen de mensen dan
begrijpend.

Henry heeft opgezocht wat autisme
is. Je maakt dan moeilijker contact
metandere mensen. En je vindt

het lastig als dingen onverwacht
gebeuren.

Dat klopt wel bij Alfred, denkt Henry.
Maar dat heb ik zelf ook wel eens.
Eneen heleboel andere mensen
ook. Misschien zijn we allemaal een
beetje autistisch.

Henry moet altijd voorzichtig zijn
met zijn broer. Henry mag niet met
hem stoeien. Hij mag hem niet plagen.
Want dan zeggen zijn ouders:
‘Voorzichtig met Alfred?”’

10



